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ZALIG PASEN 

 
 
Pasen 
 
Het zal zijn als het ontwaken uit een winterslaap, 
de frisheid van een dauwtrip, 
de ochtendzon tegemoet. 
Het zal zijn als kiemen in de donkere aarde 
barsten uit de knop, 
ontvouwen van nieuw groen na ijs en dorre koude. 
Het zal zijn als een ontwapenende glimlach 
twee vragende ogen 
hoop in woord 
warme nabijheid die je doen opstaan uit wat je verpletterend verlamde. 
Zo is verrijzen: 
Christus gaat ons voor in een leven uit de dood. 
 
Pasen: 
nooit te vroeg, 
nooit te laat.  
 
[Katleen Boedt] 



DE GROTE DRIEDAAGSE – GOEDE WEEK 
 

 
Alleen enkele sleutelwoorden om binnen te komen in het mysterievolle slotakkoord van Jezus-
Messias 
 
WITTE DONDERDAG 
Voeten wassen! Het nederige werk van een slaaf. Jezus doet het! Het is zijn levenshouding: 
‘Waarmee kan Ik je van dienst zijn?’ is de eerlijke vraag van Jezus bij elke ontmoeting: de noden zien, 
en doen wat we kunnen om het voor onze medemens(en) zo goed als mogelijk te (helpen) maken.  
Neem en eet! Hier ben Ik er geheel voor jullie. Een innige, onverbreekbare band als een nieuwe 
navelstreng van leven; een woord van eeuwige trouw; liefde op haar hoogtepunt in al haar volheid. ‘Ik 
wil er helemaal voor jou zijn!’ Het is een goddelijk gebeuren. 
 
GOEDE VRIJDAG 
De kruisweg! Alle menselijk leed en lijden samengevat! Hij neemt het op zich, totaal vrijwillig, want Hij 
wil zijn opdracht TROUW blijven ondanks alles. Vol huiver en afschuw, maar geen vaandelvlucht. 
Verraden, in de steek gelaten door zijn beste vrienden… de leugen triomfeert.. Is het alles voor niets 
geweest?  -Ziedaar ‘DE MENS’  
Kruisdood. En toch! “In uw handen, Vader, beveel Ik mijn geest!” en “Vergeef het hun want zij 
beseffen niet wat ze doen.” Duisternis bedekte de aarde. Het voorhangsel dat in de tempel een 
scheiding maakte tussen ‘heiligdom’ en het ‘volk’ scheurde open…. God wordt toegankelijk langs deze 
weg.  
 
PAASWAKE 
Stil worden! Pijn, gemis, verdriet…en veel vragen? Wat met zijn leerlingen en zijn aanhangers? Hij was 
toch geen bedrieger met loze beloftes? Waar is nu Gods heerschappij, dat beloofde Rijk? Zal Hij wel 
‘tot leven kunnen komen in de mensen die in Hem geloven? Misschien staat stille zaterdag symbool 
voor elke catechumeen (leerling in opleiding) die ik toch ook nog ben, mijn leven lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 maart 2024 
Verrijzeniszondag - PASEN 
Johannes 20,1-9 
 

 
. 
Geloven in Verrijzenis 
Uit onze gebruikelijke geloofsbelijdenis, de 12 artikelen van ons geloof: 
Die gekruisigd is, gestorven en begraven; 
Die neer gedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden…. “ 
Een mondvol, die we vlot mee opzeggen, maar die bij de hedendaagse mens heel wat vragen oproept! 
Die kruisdood, door Hem zelf voorspeld, was het onvermijdelijk gevolg van de trouwe hardnekkigheid 
waarmee Hij zijn zending volbracht. Hij is ook door de hel gegaan; geen vernedering is Hem bespaard 
gebleven. En die ‘derde dag’ moet er ons op wijzen dat Hij ook wetenschappelijk echt dood was. Heel 
ons menselijk weefsel gaat maar in ontbinding na 36 uur (drie dagen). Voordien mocht men niemand 
begraven. 
Maar dan! ‘verrezen uit de doden’; hoe moeten we daarover denken? Daar gaan we samen naar op 
zoek in het evangelie van deze Paasmorgen. 
 
Maria van Magdala gaat bij het ochtendkrieken naar het graf. Zij doet wat rouwende mensen veelal 
doen wanneer een geliefde dood en begraven is. Die Jezus stond immers centraal in haar leven sinds 
Hij haar uit de zondige vernedering van een hoerenbestaan heeft opgericht. Hij heeft haar toen 
omzeggens het leven terug geschonken. Sindsdien was ze Hem overal gevolgd. Zij was het, die de 
tranen van zijn voeten had opgedroogd met haar hoofdharen en Hem gebalsemd. Zij stond bij het kruis 
en was op zijn begrafenis. Zij kon blijkbaar van Hem niet weg. 
Maar zoals een gekend paaslied zingt: ‘Zoek Hem bij de doden niet…’ zo heeft zij ervaren dat ze Hem 
daarmee niet terug had. De leegte werd nogmaals scherp bevestigd. Hij is weg, en wij vinden Hem 
nergens meer. Het graf is een magere troost. Wie een dierbare verloren heeft kan zich aangetrokken 
voelen tot kerkhofbezoek, maar weet ook dat het geen soelaas brengt. De leegte blijft! 
Haar pijn en gemis worden nog eens onderstreept door de melding aan Petrus en die lievelings-
leerling: “Ze hebben mijn Heer weggenomen, en Ik weet niet waar Hij is.” 
Ook die twee moeten die gevoelens van gemis erkennen. Ook voor hen geldt: ‘Zoek Hem bij de doden 
niet…’ Alleen die ‘andere’ leerling ging gaan ‘geloven’; want zij hadden nog niet begrepen wat er 
geschreven stond: ‘dat Hij uit de doden moest opstaan’. 
Daarvoor krijgen we nu de hele Paastijd, tot en met Pinksteren, om te ontdekken dat Hij, het geslachte 
Lam, leeft en ons blijft voorgaan als een echte Herder. Hij zal ons helpen met Hem de weg te gaan die 
Hij ons is voorgegaan. Het enige afdoend bewijs is: ons geloof in die liefhebbende Vader die ook ons 
uit een bestaan-ten-dode redt. 
 
 
 
 



 
ONS GELOOF SAMEN VIEREN.... 
WANT PASEN BETEKENT WEER OPSTAAN ! 
 
We zijn onderweg naar Pasen. 
De veertigdagentijd heeft ons de kans gegeven ons daarop voor te bereiden door te delen, te danken 
en te bidden. 
Graag geven we alvast een overzicht van de vieringen die in de Goede Week 
(van 28 maart tem 31 maart) zullen plaatsvinden in onze pastorale zone. 

 

 
 
Zoals u kan zien in de schema’s gaan niet in elke kerk alle vieringen door. We probeerden wel voor 
een goede spreiding te zorgen. 



Het is onze intentie en ook onze visie op de toekomst om elke parochie een zo rijk mogelijk liturgisch 
aanbod te blijven garanderen. 
Met aswoensdag mochten we ervaren dat zowel in de  Christus Koningkerk in Aarschot als in de Onze-
Lieve-Vrouw van Fatimakerk in Gijmel en in de Sint-Corneliuskerk in Gelrode over de 
parochiegrenzen heen kon worden gevierd. 
 
Laten we samen ons best doen om vol te houden in het beleven en vieren van ons geloof, elk 
jaar, elke week, elke dag opnieuw, ook als we daarvoor letterlijk op weg moeten gaan. 
 
Pastoor Rudy en pastoraalcoördinator Tom 
Namens de zoneploeg 
 
KRUISWEG ALBERT PATTEET (1944-2024) 
Vanaf de Goede Week tot Pinksteren zal in de Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk te Gijmel iedere 
zaterdag en zondag van 10 tot 18u de kruisweg van Albert Patteet te bewonderen zijn. Naast de 
tentoonstelling in CC Gasthuis brengen we met onze parochie en pastorale zone zo hulde aan Albert. 
In de Goede Week is op Witte Donderdag 28 en Goede Vrijdag 29 maart de kerk eveneens geopend 
voor een bezoek aan de kruisweg. In het Open Kerkenweekend is de Kruisweg in de kerk van 
Langdorp opgesteld op zondag 2 juni 2024. 
 
De vrome traditie om op Goede Vrijdag langs de Kruisweg te gaan gaat terug tot de begindagen van 
het christendom. Maria, de moeder van Jezus, bezocht de plaatsen in Jeruzalem waar haar Zoon stapte, 
van het gerechtsgebouw tot op Golgotha, waar Hij gekruisigd werd. Om het lijden van Christus te 
gedenken bezochten de eerste gelovigen de plekken in Jeruzalem. Nadat de stad in de handen van de 
Turken kwam werden de “staties” overal elders in beelden en schilderijen voorgesteld. Deze 
betekenisvolle en ingetogen gebedsgang zouden we te danken hebben aan de heilige Franciscus. In 
veertien staties houdt men halt bij het lijdensverhaal van de Heer. De Goede Week met de 
gevangenneming van Jezus Christus, de Zoon van God op aarde, Zijn veroordeling, marteling, 
kruisiging en Verrijzenis, zijn de kern van het christelijke geloof. Christus kruisdood en Verrijzenis 
maken onze verlossing mogelijk. 
De Kruisweg in veertien staties   

1. Jezus wordt ter dood veroordeeld. 

2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. 

3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. 

4. Jezus ontmoet Zijn heilige moeder. 

5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. 

6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. 

7. Jezus valt voor de tweede maal. 

8. Jezus troost de wenende vrouwen. 

9. Jezus valt voor de derde maal. 

10. Jezus wordt van Zijn kleren beroofd. 

11. Jezus wordt aan het kruis genageld. 

12. Jezus sterft aan het kruis. 

13. Jezus wordt van het kruis genomen. 

14. Jezus wordt in het graf gelegd. 

De Kruisweg van Albert Patteet 
Albert Patteet behandelde het thema van de Kruisweg niet anders dan zijn andere thema’s. Hij 
schilderde de reeks op dezelfde houten panelen, met dezelfde verf, op hetzelfde formaat. Hij deed dat 
als gelovig man. Geloven was voor hem vanzelfsprekend. Zoals hij vol bewondering en nederigheid 
keek naar de natuur, zo stond hij in zijn geloof. Geworteld, vol vertrouwen in de Verrijzenis, niet alleen 
van “Onze Lieve Heer”, maar ook van ons allemaal. Het leven was voor hem de eeuwige cyclus van de 
seizoenen, van leven en dood, van eeuwig leven. Maar Albert Patteet stond ook met beide voeten op 
de grond. Zo kenden we hem. Zo kende ieder van ons hem op een andere manier. Veelzijdig, 



behulpzaam, stil, bedachtzaam, grappig, belezen, erudiet, kunstkenner. Beeldend kunstenaar én 
dichter. Voor ieder die hij bezocht attent, zacht en wijs. Nooit op het voorplan en toch zeer aanwezig. 
Als de blauwe lucht die onze mooiste dagen kleurt. 
Het lag in de lijn der dingen dat hij ook een Kruisweg schilderde. Hij benaderde het onderwerp heel 
direct, zonder omwegen. Een “statie” betekent “halt houden”, even stil staan bij elke stap van de 
lijdensweg. In veertien belangrijke momenten de kern van ons geloof gedenken. Nog meer dan in zijn 
andere werken met figuren komt de schilder hier heel dichtbij, in close-up. We kennen de 
protagonisten van het drama; Maria, Simon van Cyrene, Veronica en Jezus zelf. En toch, terwijl we zo 
close zijn zien we geen details. De figuren krijgen geen eigen kenmerken, ze blijven universeel. Albert 
Patteet stelt niet alleen het lijden van Christus voor, hij toont het universele lijden. Gevat in treffende, 
haast hoekige beelden. Rake lijnen en vereenvoudigde vlakken. Elk paneel vertelt het eigen verhaal. 
Maar samen vertellen alle staties meer dan de som. De Kruisweg is een krachtig geheel dat afstand 
vraagt om zo beter nabij te komen. Een werkstuk dat om meditatie vraagt en geeft.  
 
Josée Lehon 
Maart 2024 
 

 
 
 
Jezus ontmoet Zijn moeder                                                 Jezus wordt in de armen van Zijn moeder gelegd 
 
 
 
 
SINT-ROCHUS AARSCHOT 
 
ZONESECRETARIAAT 
Voor onze parochie HH. Maria, Pieter en Antonius met haar drie geloofsgemeenschappen Gijmel, 
Langdorp, Wolfsdonk kan u met alle vragen terecht op het zonesecretariaat van onze pastorale zone 
Sint-Rochus Aarschot: 016/57.20.43 of secretariaat@kerkinaarschot.be 
 
 



LANGDORP 
 
SECRETARIAAT SINT-PIETER 
Medewerkster: Nicole Adams. Voor de parochianen van Langdorp steeds bereikbaar via tel. 
016/56.45.14 of ni.adams@telenet.be 
Elke woensdag 18-20u (in niet-coronatijden) in de pastorij, Langdorpsesteenweg 299, 3201 
Langdorp. Dan bereikbaar via tel. 016/56.68.84 (pastorij). 
 
GIJMEL 
 
SECRETARIAAT ONZE-LIEVE-VROUW-FATIMA 
Medewerker: Staf Eelen. Voor de parochianen van Gijmel steeds bereikbaar via tel. 016/56.51.63. 
Elke donderdag 19-20u in de oude pastorij, Hombergstraat 4, 3201 Gijmel. 
 
WOLFSDONK 
 
SECRETARIAAT SINT-ANTONIUS ABT 
Medewerker: Leo Janssens. Voor de parochianen van Wolfsdonk steeds bereikbaar via tel. 
013/78.44.28, gsm 0477/68.86.24 of leo.janssens6@telenet.be 
 
PAROCHIEBLAD 
 
BERICHTJES EN MEDEDELINGEN VOOR HET PAROCHIEBLAD 
Gelieve al wat u het parochieblad wenst te publiceren, te melden aan: Sophie Buyck, Oude 
Mechelsebaan 455, 3201 Gijmel. Tel: 016.56.76.71 of sophie.buyck@telenet.be 
 
KERKFABRIEK 
 
Voor vragen over het archief, het project www.verhalenverbindenplatteland.be, het gebruik van onze 
kerken, de Sint-Pieterssite tussen de kerk en picknicktafel in Langdorp en andere gronden en kapellen 
van de kerkfabriek, kan u terecht bij voorzitter Jonas Danckers (tel. 0472/78.11.22 of 
danckers_jonas@hotmail.com) of penningmeester Mark Van der Borght (tel. 013/78.27.09 of 
mark.vanderborght@belgacom.net). 
 
----------------- 
VIERINGEN 
----------------- 
LANGDORP-GIJMEL-WOLFSDONK 

 
 
LANGDORP 
Zondag 31 maart: Pasen - Eucharistieviering  om 10.00 u.  
 
GIJMEL 
Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag - Paaswake om 20.00 u.  
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WOLFSDONK 
Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag - Kruisweg om 15.00 u. 
 
 
---------------------------------------------------- 
NUTTIGE ADRESSEN 
----------------------------------------------------- 
WACHTDIENSTEN 
 
Huisarts 
 
Voor Langdorp, Gijmel en Wolfsdonk: 
 
Tijdens weekend: vrijdagavond vanaf 19.00 u. tot maandagochtend 08.00 u. 
Tijdens feestdagen: avond voor feestdag vanaf 19.00 u. tot ochtend na feestdag 08.00 u. 
Bel naar 1733- Langestraat 1 B-3202 Rillaar 
www.wachtpostdemerland.be 
 
Weekdagen: de wachtpost is niet open. Overdag kan je terecht bij je eigen huisarts. 
Bel 1733 voor de huisarts van wacht tussen 19.00 u. en 08.00 u. 
 
Apothekers 
Centraal nummer 0903 99 000 bellen tussen 22u en 9u. 
www.apotheek.be 
 
ZALEN 
 

 

http://www.wachtpostdemerland.be/

